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De geur van Rotterdam

Stad waarin mijn jeugd ontbloeide,
jij brute, rauwe, ongepolijste

omlijsting van warmhartigheid, spoken
blijf je in m’n geest met jouw straten,

stegen, sloppen, nog heugt mij ’t bolderen
van sleperswagens op de blauwe keien,

verdwaalde geuren langs de kaden, 
giganten

van de oceaan die de rivier opstoomden.
 

Stad waarin mijn jeugd ontbloeide,
nog proef ik toen seringen geurden de hel

waarin jouw hart verzonk, zie ik
die brandweerman die eenzaam ’t brakend

vuur poogde te temmen, in een mist van roet
en stof terwijl de muren kraakten – en later

uitgebluste kraters, skeletten van verdoemde
huizen waardoor de wind ging blazen, en 

ruik ik
weer verbrande koffie, hout, textiel,

gebraden vlees van mens en dier.
 

Stad waarin mijn jeugd ontbloeide,
geen geur herinnert mij zó sterk aan toen

als die van de verbranding. Laat geen
mij zeggen waar te zijn als ooit weer 

bommen
mochten vallen. Want waar mijn lichaam

ook zal toeven, mijn geest zal dwalen
door de stad waarin mijn jeugd ontbloeide –

en ook verloren ging.

Voordracht van dit gedicht van 

Herman Romer vond plaats tijdens de

 lezing ‘Zwarte confetti’ over het Duitse 

bombardement van 14 mei 1940.

Plaats: Historisch Café, Gemeentearchief, 

Hofdijk Rotterdam. Datum: 26 maart 2003
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IN MEMORIAM HERMAN ROMER 
Zijn overlijden in november afgelopen jaar kwam niet helemaal onverwacht. Herman 
Romer (1931-2023), auteur van romans, gedichten en boeken over Rotterdam, was 92, 
hij was al een tijdje ziek, en bij de presentatie van zijn laatste boek, in maart afgelopen 
jaar, oogde hij ronduit broos. Herman heeft bewondering afgedwongen door zijn enor-
me productiviteit – dat laatste boek was zijn 53e – én door de manier waarop hij vooral 
het vooroorlogse Rotterdam heeft geboekstaafd, met veel aandacht voor het amuse-
mentsleven en met veel ‘petite histoire’ van mensen die de sfeer van de oude binnen-
stad uit eigen waarneming konden schetsen. 
De boeken die Romer schreef over oude Rotterdamse bioscopen – ‘Fantasie, Illusie en 
Betovering’ – en over de uitgaansgelegenheden Pschorr en Casino-Variété zullen wel 
altijd standaardwerken blijven. Het werk van Romer kun je ook beschou-
wen als een vorm van levenskunst. Hij heeft een positieve draai weten 
te geven aan ronduit negatieve ervaringen in zijn jeugd en later in het 
bedrijfsleven. 
Herman groeide op in armoede in de Rotterdamse binnenstad, zijn va-
der was het grootste deel van de jaren dertig werkloos. En toen kwam 
de oorlog, waarin het gezin Romer tot twee keer toe huis en haard 
verloor. Eerst bij het grote bombardement van 1940, en in 1941 nog een 
keer, op Zuid, toen door de Britten. “Als kind hebben die dingen zich enorm 
in mijn geest verankerd, dat ben ik nooit meer kwijtgeraakt.”
In zijn historische boeken over Rotterdam heeft Herman als het ware dat oude Rotter-
dam gereconstrueerd. Je kunt dat deel van zijn werk zien als een papieren monument.
Al jong had Herman met zijn gevoelige, creatieve geest een enorme hang naar schrij-
ven, maar omdat er brood op de plank moest komen is hij gaan werken bij een verze-
keringsmaatschappij in Rotterdam. Waar hij gelukkigerwijs als eindredacteur van het 
personeelsblad en lid van het bedrijfscabaret ook kon schrijven. 
Het aanvaarden van een staffunctie bij die verzekeringsmaatschappij in Den Haag luid-
de een duistere periode in. Na verloop van tijd had hij het gevoel weer in een oorlogs-
situatie te zijn beland. “Wat mensen elkaar aandoen om maatschappelijk omhoog te 
komen. Onder het dunne laagje beschaving bruist de jungle in het bedrijfsleven.” 
In 1982 ging het niet meer. Maar ook nu weer wist hij zijn ervaringen tot iets fraais te 
kneden. Herman heeft even scherpe als hilarische gedichten geschreven over het kan-
toorleven dat hem vermaalde. En in de latere jaren van zijn welbestede leven heeft hij 
zich helemaal aan het schrijven kunnen wijden. Wat hem naast de Anna Blamanprijs 
ook nog de Laurenspenning heeft opgeleverd.

Roland Vonk
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D I R K  R E E S E  E N  J A C O B A  S T E E N B E E K 

DE HORECATIJGERS 
VAN ROTTERDAM

DOOR ARIE VAN DER KROGT EN IRIS VAN DER LEE

Rotterdam is groot gemaakt door Rotterdammers als Abraham Tuschinski 
en Dirk H. Reese. Over Abraham Tuschinski maakten Arie van der Krogt  
en Iris van der Lee al eerder een voorstelling. In november 2023 waren 
Dirk Reese en zijn vrouw Jacoba Steenbeek aan de beurt. In de voorstelling 
wisselden Arie en Iris verhalen af met liedjes in een passende omgeving: 
de Daktuinzaal van Hotel Atlanta. Dat is het hotel dat Dirk Reese in 1931 
liet bouwen in het hartje van Rotterdam, aan de Coolsingel, hoek Aert van 
Nesstraat. Dat hotel was jarenlang ‘de huiskamer’ van Rotterdam.

  Dirk Reese en 

Jacoba Steenbeek 

in 1938 met 

personeel voor 

hun café aan de 

Hoogstraat. De

gevel van het 

café is versierd 

vanwege het  

40-jarig rege-

ringsjublieum 

van koningin 

Wilhelmina.
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D I R K  R E E S E  E N  J A C O B A  S T E E N B E E K 

DE HORECATIJGERS 
VAN ROTTERDAM

Dirk Reese is net zo’n Rotterdamse held als  
Abraham Tuschinski. Tuschinski was de grondleg-
ger van een bioscoopimperium in Rotterdam. Hij 
bouwde of verbouwde tussen 1909 en 1922 bijna 
ieder jaar een bioscooptheater. Hij wilde het mooi-
ste van het mooiste en dat het hem lukte kunnen 
we nog altijd zien in het enige gebouw dat nog 
over is: het Tuschinski-theater in Amsterdam. 

DIRK REESE EN JACOBA STEENBEEK
Een andere Rotterdamse grootheid was Dirk  
Reese, geboren in 1880. Reese was de zoon van een 
immigrant uit Bremen en, net als Tuschinski, een 
selfmade man. Na de lagere school ging hij werken, 
eerst in de horeca en daarna op de grote vaart bij 
de Holland Amerika Lijn. Daar maakte hij kennis 
met de wereld buiten Rotterdam. Na zijn dienst-
plicht kocht hij op 22-jarige leeftijd zijn eerste café 
aan de Binnenweg, hoek Crispijnstraat. Kort daarop 
trouwde hij met Jacoba Steenbeek, de dochter van 
een horecaman. Ze wisten beiden van aanpakken 
en kochten de ene zaak na de andere. Binnen enke-
le jaren runden ze meer dan twintig proeflokalen in 
diverse wijken van Rotterdam, met in elk café een 
zetbaas. 

PSCHORR
Eén van de etablissementen was het café chantant 
Pschorr aan de Korte Hoogstraat, dat zij hadden 
overgenomen van de Beierse zakenman Louis 
Willkomm. Het was een goedlopende dancing 
waar internationale artiesten optraden. Net als 
Willkomm hield Reese van ‘glitter en glamour’. 
Vanwege het succes besloot Reese om een nieu-

we grotere Pschorr te bouwen aan de Coolsingel, 
tussen het Stadhuis en de Delftse Poort. In 1922 
opende hij op die plek een grand café-restaurant 
naar een ontwerp van architect Willem Kromhout. 
Op de verlichte gevel stond in grote letters Pschorr, 
door Rotterdammers aangeduid als ‘Piet Schor’. 
Reese breidde het in 1924 uit met een danszaal van 
vijfhonderd vierkante meter. In het plafond was 
een extravagante koepel van glas in lood met daar-
achter lampen. ‘s Avonds waren er spectaculaire 
lichtshows. Dat werd twee jaar later nog versterkt 
door een van onderaf verlichte glazen dansvloer, 
geïnspireerd op een vloer die Reese in Parijs had 
gezien. Op het podium stond een twee meter hoge 
kopie van het Vrijheidsbeeld van New York. 

GROTE ARTIESTEN
In Pschorr speelden de beroemdste Nederlandse 
artiesten uit die tijd, zoals Koos Speenhoff, Louis 
Davids, Fien de la Mar en Jean-Louis Pisuisse. De 
laatste trad op tijdens de openingsavond in 1926. 
Ook traden er vele beroemde internationale arties-
ten op, onder wie Josephine Baker, Vera Lynn,  
Coleman Hawkins en Louis Armstrong. 

MILLE COLONNES
Reese opereerde net als Tuschinski ook in Amster-
dam. In 1922 opende hij in de hoofdstad zo’n zelfde 
zaak als Pschorr: Mille Colonnes. In die periode 
organiseerde hij ook het protest tegen het toen 
ingestelde dansverbod, eerst in Rotterdam en daar-
na in Amsterdam. En met succes. Louis Davids, een 
persoonlijke vriend van Reese, voerde in Mille  
Colonnes de revue ‘Amsterdam wil dansen’ op.

  Het eerste 

proeflokaal van 

Dirk Reese en 

Jacoba Steenbeek 

op de hoek van 

de Binnenweg en 

de Crispijnlaan, 

geopend in 1908. 

Reese staat links.
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De eerste klanten waren vooral puinruimers en 
ramptoeristen. 

ATLANTA OF MERCURIUS?
Vervolgens deed Dirk Reese een tweede slimme 
zet. Hij wist dat de gemeente bezig was met een 
nieuw Basisplan. Ingenieur Witteveen zat met zijn 
ASRO-team dag en nacht te tekenen in de oude 
Bibliotheek aan de Nieuwe Markt. Dat gebouw was 
al gauw veel te klein. Reese bood de eerste twee 
verdiepingen van Hotel Atlanta aan. De Duitse toe-
zichthouder voor de Wederopbouw Völckers voelde 
daar niets voor en opteerde voor het Mercuriushuis 
aan de Schiedamsedijk. Arie en Iris vonden in het 
archief een geheim briefje van Rotterdamse ste-
denbouwers, met een hele rij argumenten tegen 
het Mercuriushuis: driemaal zo duur als Atlanta, 
verwarming zeer moeilijk, vloeren niet afgewerkt, 
weinig ruimte voor tekentafels, geen telefoon en  
te ver van het Stadhuis. De NSB-burgemeester 
Mueller bezweek onder de argumenten en ging 
akkoord met Atlanta. Hij schreef wel een klein be-
richtje terug: ‘Gezien de omstandigheden lijkt het 
mij verstandig hieraan zo weinig mogelijk rucht-
baarheid te geven,’ De mensen van ASRO hadden 
gewonnen en Reese had de gemeente in huis en 
dat bleek een voordeel. 

DUBBELE ROOILIJN
Maar er was nog een probleem: in de plannen van 
de gemeente moest de Coolsingel een brede boule-
vard worden, net zo breed als de Champs Elysees: 
70 meter! Dat betekende eigenlijk de sloop van 
Atlanta. Maar ja de ASRO zat erin. Vandaar dat de 
Coolsingel wel de vereiste breedte kreeg, maar dat 
op de hoeken van dwarsstraten vooruitgeschoven 
elementen werden geplaatst, zoals het Hilton Hotel 
bij het Weena, het Holbeinhuis en de Slavenburgse 
Bank bij het Stadhuisplein,  En bij de Aert van Nes-
straat: ABN/AMRO en – Hotel Atlanta. 

HECK’S EN RUTECK’S
Reese was niet alleen actief in dranklokalen en 
danstenten, maar bouwde ook een keten van 
lunchrooms op. Samen met de Rotterdamse likeur-
stoker Henri van der Wolk en de Limburgse familie 
Rutten bezat hij lunchrooms en cafetaria’s door het 
gehele land. De naam was eerst Heck’s maar werd 
later veranderd in Ruteck’s. In de Grote Heck’s in 
Amsterdam was plaats voor 900 bezoekers. Bij de 
Olympische Spelen van 1928 in Amsterdam was 
Heck’s de hoofdcateraar van het evenement. De 
laatste Ruteck’s stopte in 1970 in Rotterdam aan 
het Stadhuisplein. Joke Bruijs en Anita Meyer de-
den er mee aan de talentenjachten.

HOTEL ATLANTA
Tussen 1929 en 1931 bouwde Reese Hotel Atlanta,  
op de hoek van de Coolsingel en de Aert van Nes-
straat, dus midden in Rotterdam. Het was een 
modern geoutilleerd gebouw in de art-decostijl. Er 
waren tien kamers per hotelverdieping, allemaal 
voorzien van centrale verwarming, telefoon, radio 
en een door de gast zelf in te stellen wekklok. Op 
de begane grond was een café-restaurant met om-
loop die aansloot op de balkons aan de buitenzijde. 
De lamp op de hoek zorgde voor de bijnaam van 
het hotel: de lucifer. 

DE OASE
Reese was een echte Rotterdammer en wist alle 
geledingen in de samenleving naar zijn hotel te 
trekken, van zakenlieden tot internationale ar-
tiesten. De Daktuin was een geliefde zaal voor 
vergaderingen en recepties. Die zaal fungeerde in 
de jaren dertig ook als sociëteit voor Rotterdamse 
creatievelingen: architecten, schrijvers en beeldend 
kunstenaars. Zij kwamen onder de naam De Oase 
elke dinsdagavond bijeen. Daar kwamen bijvoor-
beeld Wally Elenbaas en Dolf Henkes, over wie we 
al eerder een voorstelling maakten. Verder kwa-
men er schrijvers als Victor E. van Vriesland,  
J.C. Bloem, en Menno ter Braak. Deze laatste ge-
bruikte in zijn essay Demasqué der Schoonheid ‘het 
Daktuin-standpunt’ als metafoor voor het bekijken 
van architectuur en kunst van een afstand. 

OORLOG
Op 14 mei 1940 gingen bijna alle cafés van Reese 
verloren en ook van Pschorr was weinig over. Al-
leen Hotel Atlanta bleef overeind, maar vraag niet 
hoe. Alle ruiten lagen eruit, er was veel brandscha-
de en zelfs de constructie was aangetast. De ma-
nier waarop Dirk Reese het hotel wist te behouden, 
zegt veel over zijn ondernemerschap. Hij wist dat 
alleen snelheid hem kon redden. Terwijl de rest  
nog bouwval was, ging het café weer open op  
20 juni 1940, vijf weken na het bombardement.  

  Het puinrui-

men in de omge-

ving van Hotel

Atlanta. Op de 

achtergrond de 

toren van het

Stadhuis. 

  De bouw van 

Hotel Atlanta 

(1929-1931).
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METRO
Atlanta was dus gered en Reese zou Reese niet zijn 
als hij zijn hotel na de oorlog niet zou snel mogelijk 
zou openen. Ondanks alle schaarste aan bouwma-
teriaal ging het hotel op 18 mei 1947 weer open en 
drie jaar later werd het hotel uitgebreid met een 
vleugel aan de Aert van Nesstraat. Hotel Atlanta 
wordt een begrip in Rotterdam en ver daarbuiten. 
Internationale gasten logeren er en vele recepties 
en vergadering worden gepland in het hotel.  
Maar dan… twaalf jaar later gebeurde er iets wat 
Reese weer terugbracht bij af. De bouw van de me-
tro dwars door de binnenstad maakte het verhuren 
van kamers praktisch onmogelijk. Reese stond aan 
de afgrond en hij verkocht zijn hotel aan N.V.  
Wereldhaven. Zij sloten het restaurant en verhuur-
den het aan de herenmodezaak Pelger. Door een 
zakelijker opzet kon het hotel een doorstart maken. 
Reese zal het met lede ogen hebben aangezien. 
Maar hij kon terugzien op een rijk leven en had nu 
wat meer tijd voor zijn grootste liefhebberij: de 
hengelsport. Had Dirk Reese nog andere hobby’s? 
Jazeker. Reese was een trouw supporter van Sparta 
en bezocht vaak de wedstrijden op het Kasteel. Hij 
stelde de Daktuin ter beschikking voor repetities 
voor de jaarlijkse reünie en vanaf 1938 tot ver in de 

jaren negentig vond het jaarlijks Rood-Witte man-
nendiner plaats in Hotel Atlanta. 

LUCHTVAART
En dan was er nog een grote liefhebberij. Reese 
was van meet af aan geïnteresseerd in de lucht-
vaart. Met anderen richtte hij in 1910 de Rotter-
damse Vliegeniersvereniging op en organiseerde, 
ook samen met Tuschinski, vliegshows in Rotter-
dam. Reese was één van de eerste Nederlanders die 
zich in het luchtruim waagde. Jacoba Steenbeek 
was de eerste vrouw die boven Rotterdam vloog. 

STRAATNAAM
Dirk Reese is één van de grote Rotterdammers 
die de stad heeft voortgebracht. Daarom is het 
even opvallend als treurig dat naar hem nooit een 
straat is genoemd. Hetzelfde geldt voor zijn vrouw 
Jacoba Steenbeek. Grote Rotterdammers moeten 
geëerd worden. De voorstellingen van Arie van 
der Krogt en Iris van der Lee zijn bedoeld om grote 
Rotterdammers in het licht te zetten. Dat is gelukt 
met Tuschinski, naar wie onlangs een straat is 
genoemd. Er zou ook een Dirk Reesestraat en een 
Jacoba Steenbeekstraat moeten komen. Op z’n 
minst!

Iris van der Lee en 

Arie van der Krogt 

maken voorstellin-

gen over bekende 

Rotterdammers, zo-

als Wally Elenbaas, 

Dolf Henkes, Ad de 

Haas, Abraham  

Tuschinski en Dirk 

Reese. Ook vertel-

den en zongen zij 

over de landverhui-

zers die via Rotter-

dam naar de Nieu-

we Wereld trokken, 

van de Pilgrim 

Fathers tot nu.

  Bouw van de 

metro voor het 

Atlanta Hotel, 

1962.
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Het is een wonder dat er geen doden of ernstige 
gewonden te betreuren waren. Ook het prachtige 
woonhuis van de ouders van de bekende schilder 
Charles Rochussen is verloren gegaan. Gelukkig 
heeft men nog tijdig waardevolle schilderijen uit 
het pand kunnen redden.
Op 14 mei brengen Prins Hendrik de Zeevaarder1 
en twee ministers een bezoek aan de plaats van de 
ramp en de dag erna Koning Willem III, die twee 
dagen daarvoor in Amsterdam was ingehuldigd. 
Tegen het advies van zijn gevolg klimt de Koning 
over de hier en daar nog smeulende puinhopen 
en ontmoet aan de andere kant Tromp. Samen 
spreken zij meelevende woorden tegen de talrijke 
toegestroomde mensen. Maar…

WIE WAS PIETER HENDRIK TROMP?
Een echte ondernemer, met hart voor de mensen 
met wie hij werkte en omging. Hij behoorde tot 
een typisch Rotterdamse koopmansfamilie.2 Pieter 
Hendrik groeide op in het gebied van de Wijn- 
haven, de Gelderse kade en de Oude Haven, waar 

DOOR MR W.W. 

(TIM) TIMMERS BA

wetgevingsjurist, 

gespecialiseerd in 

maritieme aangele-

genheden, ruimte-

vaart en erfgoed

Het is zondagochtend 13 mei 1849. Tegen 7 uur breekt er een felle brand uit in een 
bijgebouw van de gloednieuwe stoomsuikerraffinaderij aan de Leuvehaven van 
Pieter Hendrik Tromp. Aanvankelijk lijkt het er op dat de met groot materieel uit-
gerukte brandweer uitbreiding van de brand kan bedwingen. Maar de wind draait 
onverwachts en wordt veel krachtiger. De volgende dag werd duidelijk hoe enorm 
de schade was. Behalve de fabriek zijn er 28 huizen in de as gelegd en wordt er in de 
pers gesproken over de grootste brand in Rotterdam sinds de stadsbrand van 1563. 

DE GROTE BRAND VAN 1849 

  Charles  

Rochussen,  

Gezicht op de 

Leuvehaven 

Westzijde na 

de brand bij de 

stoomsuiker- 

raffinaderij van 

P.H. Tromp, mei 

1849. Collectie  

Museum Rotterdam

  Olieverfpor-

tret van Pieter 

Hendrik Tromp 

door Jacob Spoel 

(1820-1868), cir-

ca 1854, Instituut 

Collectie Nederland.
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toen nog de zeeschepen binnenliepen. De kooplie-
den die, net zoals zijn vader, maritieme handelsacti-
viteiten ontplooiden, woonden doorgaans in typisch 
Rotterdamse koopmanshuizen. Beneden hielden 
zij kantoor en was er ruimte voor opslag van goe-
deren. Op de eerste verdieping was het woon- en 
ontvangstgedeelte (bel-etage) en op de bovenste 
verdiepingen waren de kamers voor de kinderen en 
het personeel. 
Pieter Hendriks belangstelling voor het varen moet 
al vroeg zijn gewekt.3 Hij ging het zeegat uit als 
adelborst bij de Koninklijke Marine. In de eerste 
helft van de 19de eeuw werden de aspirant-offi-
cieren zowel aan boord als in opleidingsinstituten 
aan de wal opgeleid, in principe vanaf 14 jaar. Voor 
Tromp was het eerste het geval4. Een van zijn reizen 
bracht hem naar St. Petersburg waar de officieren 
en adelborsten van hun Russische gastheer een 
zilveren penning ontvingen.5 Daarna besloot hij om 
geen verdere carrière te willen maken bij de Marine 
en zich te richten op het ondernemerschap.
In 1825 nam Tromp de al lang bestaande azijnfa-
briek de “Dubbele Grieksche AA” over (later de Fa. 
Tromp & Rueb). Deze lag toen aan de Rotte bij het 
naoorlogse “heliportterrein”. Vanaf 1829 was hij 
met Willem Baartz mede-eigenaar van de bierbrou-
werij “De Oranjeboom” aan de Vest. Maar Pieter 
Hendrik was ook een moderne ondernemer: hij 
zette een stoomsuikerraffinaderij op in een tijd dat 
het overgrote deel van de Nederlandse bedrijven 
nog niet met stoommachines werkte. Tromp heeft 
daarvoor Rotterdammers bereid gevonden om mee 
te investeren. 

HUWELIJKSPARTNER
In de 19de eeuw was het vinden van een geschikte 
huwelijkspartner niet altijd even gemakkelijk. Ont-
moetingen tussen ongehuwde mannen en vrouwen 
“die konden leiden tot een verbintenis waren onder-
worpen aan een streng toezicht en duidelijke re-

gels”. Klassieke gelegenheden waren danspartijen, 
avondjes bij gemeenschappelijke familie of vrien-
den, concerten, toneel- en operavoorstellingen en 
niet te vergeten de fameuze Rotterdamse kermis 
en het ijsvermaak op de Maas. Als men elkaar al 
iets beter had leren kennen, waren er informele 
mogelijkheden zoals uitstapjes per diligence, roei- 
of zeilboot.6 
Hoe Pieter Hendrik zijn toekomstige vrouw  
Reinarda Geertruida (Trui) Blokhuyzen heeft ont-
moet, weten wij niet. Wel groeiden zij dicht bij 
elkaar op aan de Wijnhaven, resp. de Gelderse Kade 
en verkeerden zij in dezelfde kringen van de gegoe-
de burgerij. Ook worden Trui en haar zusje Jaan als 
wandelende jongedames beschreven in het satiri-
sche gedicht van omstreeks 1820 met de titel “De 
wandeling op een Zondag Morgen in de Boompjes 
te Rotterdam”.7

Enige jaren later, op 8 augustus 1827, zijn Trui 
Blokhuyzen en Pieter Hendrik Tromp in Rotterdam 
getrouwd. Zij kwam uit een gezin van 8 dochters 
en één zoon.8 Volgens de familieoverlevering9 heeft 
vader Blokhuyzen toen de laatste dochter was ge-

DE GEREDDE WIJNHAVENPANDEN 
Toen Pieter Hendrik Tromp in 1804 werd geboren, woonden zijn 
ouders Johannes Tromp en Willemina van Rijn in het gedeelte van 
de Wijnhaven dat, na de aanleg van de Willemsspoortunnel, weer 
is herbouwd. Er is een gevelsteen met de aansprekende tekst “Te-
rug van weggeweest 1987-1994”. Deze 8 panden, waaronder de 
3 laatste na het bombardement van 1940 bewaard gebleven 18de 
eeuwse koopmanshuizen van het z.g. Rotterdamse type, dreigden 
te verdwijnen vanwege de aanleg van de spoortunnel. De Stich-
ting Ir. J. Trompfonds als initiatiefnemer heeft in samenwerking 
met Stadsherstel Historisch Rotterdam kroonberoep aangetekend 
tegen de al verleende sloopvergunning voor de 3 rijksmonumen-
ten. In deze procedure vertegenwoordigde de auteur van dit 
artikel het Trompfonds. Bij KB van 28 januari 1987, no. 24, is de 
sloopvergunning vernietigd. Daarna is besloten om de gehele rij te 
behouden. De koopmanshuizen zijn in hun geheel gedemonteerd 
en opgeslagen, te samen met een aantal cultuurhistorisch waar-
devolle elementen van de andere 5 panden. In 4 huizen (nrs. 7-13) 
is nu het Mariniersmuseum gevestigd.

  Portret van 

Prins Willem 

Frederik Hendrik 

der Nederlan-

den (Hendrik 

de Zeevaarder), 

door Christoffel 

Bisschop

  De gede-

monteerde en 

herbouwde Wijn-

havenpanden, 

14 aug. 2023. 

Foto Milian T’Hooft, 

Mariniersmuseum 
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de misbruiken bestrijden en uit den weg ruimen”10.
 Als commissaris van de Rhijnspoorweg Maatschap-
pij spande hij zich in voor de aanleg van de spoor-
verbinding vanuit Utrecht naar Rotterdam (Maas-
station), terwijl hij zich in 1862 in het bestuur van 
de Kamer van Koophandel uitsprak – toen nog een 
minderheidsstandpunt – vóór een brugverbinding 
over de Maas van de spoorlijn uit Antwerpen11. 
Samen met Prins Hendrik en een aantal reders, 
waaronder Willem Ruys, richtte hij in Rotterdam 
het Tehuis voor Behoeftige Zeelieden op. Dit Zee-
manshuis was niet alleen bedoeld voor oude zee-
lieden die geen geld hadden om op hun oude dag 
in hun levensonderhoud te voorzien, maar ook voor 
nog varende zeelieden die tijdelijk geen emplooi 
hadden bij een reder. Zij zagen het zeevarende be-
roep als “gevaarlijk maar eervol”. Het bestuur span-
de zich in om met wat wij nu sponsoring noemen, 
de inkomsten en uitgaven in evenwicht te brengen 
en te houden. Wat ook hielp – zo lezen wij in de 
notulen – dat de aanmonstering bij Rotterdamse 
reders in het Zeemanshuis plaatsvond.
Bij de Vrijmetselarij was Pieter Hendrik regerend 
meester van de Loge “Frédéric Royal”. Helaas is het 
archief van de loge in de Tweede Wereldoorlog 
verloren gegaan. 

KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE 
YACHTCLUB EN HET ROEICORPS
Tromp was een van de stuwende krachten van de 
Yachtclub, samen met Prins Hendrik die naar bui-
ten toe het initiatief heeft genomen tot de oprich-
ting. Zij waren ook goed bevriend met elkaar. In  
zijn boek uit 1848 over de KNYC geeft Quirijn M.R. 
Ver Huell goed weer wat Pieter Hendrik bij de 
Yachtclub voor ogen stond. 
Hij “bedacht dat het niet genoeg was door het 

TROMPENBURG 
De naam Trompenburg komt voor het eerst voor 
in 1751 als naam voor 3 morgen land, ongeveer 
ten noorden van het huidige Arboretum “Trom-
penburg”. In 1825 bouwde Hendrik Wachter de 
buitenplaats Zomerlust op een nabij gelegen stuk 
grond ten noorden van de Honingerdijk, waarop 
later het Arboretum zou verrijzen. In 1841 kocht 
Pieter Hendrik Tromp Zomerlust en in 1848 
kwam hij ook in het bezit van Trompenburg, dat 
inmiddels buitenplaats was geworden. Een deel 
van het “oude” Trompenburg werd samen met 
Zomerlust in 1857 door hem verkocht aan James 
(van Hoey) Smith, een cargadoor uit Kralingen. 
Het huis “Zomerlust” van 1825 is in de 19de en 
20ste eeuw veranderd en intussen rijksmonument 
geworden (Honingerdijk 70). Het maakt sinds 
1958 geen deel meer uit van het Arboretum.

  Gezicht op het 

Zeemanshuis, aan 

de Westerhaven, 

datering tussen 

  Foto van 

het buitenhuis 

“Zomerlust”, 

gemaakt in 1863. 

Origineel in bezit van 

de de heer J.R.P. van 

Hoey Smith te Kralin-

gen. Reproductie in 

fotoatelier okt. 1991

trouwd op de voordeur een bordje gehangen met 
de woorden “Alles uitgekocht”.
Pieter Hendrik en Trui hadden samen acht kinde-
ren, die deels in Rotterdam en deels in Kralingen 
werden geboren (“zomerkinderen”), waar zij onder 
meer de buitenplaats “Zomerlust” hadden.

BESTUURLIJKE EN 
MAATSCHAPPELIJKE ACTIVITEITEN
Tromp vervulde daarnaast vele openbare en 
maatschappelijke functies in Rotterdam. Hij sti-
muleerde als voorzitter van een commissie uit de 
Gemeenteraad de oprichting van een drinkwater-
leidingbedrijf ter voorkoming van de steeds weer-
kerende cholera-epidemieën, die vooral in de oude 
volksbuurten veel slachtoffers eisten. Tromp is ook 
enige tijd wethouder van Financiën geweest. De 
Rotterdamsche Courant schreef hierover: “Vooral 
tijdens zijn wethouderschap hielp hij vele bestaan-

dec. 1857 en 

dec. 1863. Collec- 

tie Stadsarchief 

Rotterdam
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METEOROLOGISCHE COMMISSIE
Pieter Hendrik Tromp is voorzitter geweest van een Meteorologische 
Commissie, die kan worden gezien als een voorloper van het KNMI (op-
gericht in 1854). Het blijkt dat deze “Commissie ter bevordering van het 
onderzoek naar verschijnselen op den Oceaan” is voortgekomen uit de 
Yachtclub en vanaf 1854 samenwerkte met het KNMI. Later heeft het 
KNMI de activiteiten van de Meteorologische Commissie overgenomen. 
Geruime tijd was haar hoofdactiviteit gericht op systematische bestu-
dering van scheepsjournalen wat betreft belangrijke scheepvaartroutes 
(wereldwijd). Dit leverde nuttige gegevens op voor de zeevaart, zoals de 
aanwezigheid van zeestromingen en het voorkomen van stormen.

uitschrijven van wedstrijden de werkzaamheden 
dezer jeugdige vereeniging openbaar te maken. 
Het eigenlijke doel, dat men beoogde, moest bij die 
feestvieringen doorstralen, en hij gaf den Raad in 
overweging (…) een roeicorps op te rigten van jon-
gens tussen 11 en 15 jaren, om die alsdan (…) on-
dersteund en aangemoedigd onder de leiding van 
bekwame zeelieden, eenmaal tot goede matrozen 
te vormen. Dit plan, zoo geheel en al in den geest 
der statuten, werd met warmte toegejuicht.”12

Van 1846-1856 was hij vicepresident van de KNYC 
(Prins Hendrik was president)13. In deze tien jaar 
heeft Tromp als initiatiefnemer en voortrekker van 
het zogeheten roeicorps kunnen bewerkstelligen 
dat vele honderden Rotterdamse jongens uit kans-
arme gezinnen lichamelijk werden getraind en 
geestelijk werden voorbereid op een reguliere baan 
bij de Nederlandse koopvaardij of de Koninklijke 
Marine. Met Nederlandse reders werden jaarlijks 
afspraken gemaakt over het aantal jongemannen 
dat zij in dienst zouden nemen. Deze kwamen er 
op neer dat de reders in principe toezegden een 
bepaald aantal jongens aan te nemen op hun sche-
pen, mits het Roeicorps van de Yachtclub er voor in 
stond dat zij aan de minimumvereisten voor een 
lichtmatroos voldeden. Leden van de Yachtclub en 
van de Roei- en Zeilvereeniging “De Maas” gaven als 
vrijwilligers – met professionele inzet – leiding aan 
de roeiploegen en zorgden voor de boten, de logis-
tiek en de financiën (vooral via sponsoring).
De Nederlandsche Handel Maatschappij – voorloper 
van de ABN Amro Bank – gaf financiële steun aan 
het project. Uit de archieven van de Yachtclub blijkt 
dat deze jongens over het geheel genomen goed 
terecht zijn gekomen; een aantal van hen is door-
gestroomd naar de officiersrangen. Ook was het 
uitvalpercentage nadien bijzonder laag.
Hans Vandersmissen vermeldt in het boek “Water-
sport in Stijl” dat de “personele unie” van Tromp als 
lid van de Yachtclub en als Maaslid in 1853 de eer-
ste Maasvergaderzaal opleverde, in het gebouw van 
de KNYC. Ook beschrijft hij de roeiwedstrijden van 
de Yachtclub en van De Maas.
“… in 1853 ging het hard, op 25 juni op de Zaan in 
de snelle giek Oranjeboom, die “De Maas” had ge-
kregen van de vicepresident van de KNYC, de heer 
P.H. Tromp. Vier weken later won dezelfde ploeg 
de KNYC-wedstrijden op de Nieuwe Maas en op 13 
augustus was het weer raak, nu te Amsterdam.”14

ANDERE ACTIVITEITEN
De grote brand van 1849 heeft Tromp een flinke 
slag gegeven, maar zijn energie en betrokkenheid 
bij Rotterdam in brede zin niet weggenomen. Ook 
op cultureel gebied was hij actief. In 1850 presen-
teerde een aantal vooraanstaande Rotterdammers, 
onder wie A. van Hoboken, J.F. Hoffman en  

P.H. Tromp een zogeheten “Groot Plan”. Het comité 
stelde voor een nieuwe monumentale schouwburg 
te bouwen in het centrum van de waterstad, bij de 
beurs aan de Zuidblaak (en bewust niet aan de “pe-
rifere” Coolsingel). Vanwege brandgevaar kregen zij 
echter geen toestemming voor deze, in hun ogen, 
toplocatie. Uiteindelijk is er met instemming van 
de gemeenteraad een zogeheten “Klein Plan” uitge-
voerd in opdracht van de Rotterdamsche Schouw-
burg Vereeniging, dat voorzag in de vernieuwing 
van het publieksgedeelte van de bestaande 
schouwburg.15 Ook heeft hij, samen met anderen, 
ervoor gezorgd dat er een Meteorologische Com-
missie werd opgericht in een tijd dat het KNMI nog 
niet bestond.

Pieter Hendrik stond er om bekend dat hij net zo ge-
makkelijk “de gulle toon van de zeemansstand kon 
vatten” als de taal van de maatschappelijke kring 
waartoe hij behoorde. De redactie van de Rotter-
damsche Courant spreekt over zijn “met beschaafde 
vormen gepaard gaande rondborstigheid”. Ook is 
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Noten
1	 Prins Hendrik van Oranje Nassau, bijnaam de Zee-

vaarder (1820-1879), broer van Koning Willem III en 
Stadhouder van Luxemburg. 

2	 Geboren aan de Wijnhaven op 18 maart 1804 aan de 
Wijnhaven als zoon van Johannes Tromp, partner in 
het handelshuis P. en J. Tromp en brandassuradeur, 
en Willemina Hendrica van Rijn. Zij handelden vooral 
in tabak en karotten. Zijn grootvader Isaac Tromp 
(1727-1812) was eveneens een Rotterdammer en 
eigenaar van een koopmansfirma.  

3	 Zijn oom Jacobus Tromp heeft gediend op Curaçao 
als officier van de Bataafse marine.

4	 Vriendelijke mededelingen van Schout-bij-nacht b.d. 
M.J.C. Klaassen.

5	  in familiebezit, evenals Tromps scheepskist met zijn 
naam op de deksel.

6	 Thimo de Nijs, In veilige haven, Het familieleven van 
de Rotterdamse gegoede burgerij 1815-1890.

7	 Opgenomen in het boek “De Boompjes”, een bundel 
artikelen en gedichten verzameld door E. Meeldijk en 
E. Roelofsz, Rotterdam 1979, pp. 120-122. 

8	 Reinarda Geertruida (Trui) Blokhuyzen, geboren Rot-
terdam 22 maart 1801, overleden aldaar 19 septem-
ber 1874. Dochter van Cornelis Gerbrand Blokhuyzen, 
cargadoor en reder, lid van de Fa. Hudig, Blokhuyzen 
en Van der Eb, en Johanna Vis. Haar moeder kwam 
uit een Rotterdamse familie van boekhandelaren en 
uitgevers. Johanna’s zuster Francina was getrouwd 
met John Hudig (1769-1858), die de Firma Hudig en 
Blokhuyzen heeft opgericht. Zie Nederlands Patri-
ciaat 1925 (Blokhuyzen) en Marita Meeuwes, De 
Wijnhavenpanden, Rotterdam 1994, pp. 143-153.

9	 Brief uit 1976 aan de auteur van Johanna (Jo) Looij-
en-Tromp, geb. 1879, zijn jongste kleindochter.

10	 Rotterdamsche Courant, 18 december 1863. Tromp 
was gemeenteraadslid van 1841-1854, wethouder Fi-
nanciën van 1842-1847 en lid van Provinciale Staten 
tot 1854.

11	 Gedenkboek Kamer van Koophandel en Fabrieken 
Rotterdam 1803-1928, Rotterdam 1928, p. 443. 
Tromp was overigens ook commissaris van de Hol-
landsche IJzeren Spoorweg Maatschappij.

12	 Algemene Vergadering van de KNYC op 13 maart 
1846. Ver Huell a.b. p. 8.

13	 Het dagelijks bestuur telde 7 leden, voorgezeten 
door de president (Prins Hendrik) samen met een 
vicepresident (Tromp). De laatste nam in de praktijk 
dikwijls de honneurs waar voor Prins Hendrik. 

14	 Inleiding en catalogus voor de tentoonstelling 
“Watersport in Stijl”, 150 Jaar Pleziervaart in en om 
Rotterdam, samengesteld door Hans Vandersmissen 
en Irene Jacobs, Maritiem Museum 2001, p. 11.

15	 Paul van de Laar, Stad van formaat, Geschiedenis van 
Rotterdam in de negentiende en twintigste eeuw, 
Zwolle 2000, pp. 36-37. Van de Laar wijst er op dat 
rond 1850 de monumenten en culturele activiteiten 
van een stad, naast de economische prestaties, haar 
status bepaalden. “De civic pride van Rotterdam en 
de onderlinge wedijver met de hoofdstad Amster-
dam vormden de belangrijkste stimulansen voor de 
koopstadelite om de rol van mecenas op te eisen.” 

16	 Gedenkboek Kamer van Koophandel a.b., p. 395.
17	 Rotterdamsche Courant van 18 en 20 december  

1863 en de Nieuwe Rotterdamsche Courant van  
20 december 1863.

18	 Notulen van 2 februari 1856, opgenomen in de  
Nieuwe Rotterdamsche Courant van 3 februari.

 

bekend dat hij wars was van gewichtigdoenerij. In 
1854 stelde hij als bestuurslid van de Kamer van 
Koophandel in Rotterdam voor in brieven aan het 
College van B & W voortaan het predicaat “Edelacht-
bare” af te schaffen. Zijn voorstel werd echter in het 
bestuur met 14 tegen 5 stemmen verworpen16. 

Toen Tromp eind 1863 logeerde bij Prins Hendrik en 
Prinses Amalia op hun buitenverblijf te Wolferdange 
in Luxemburg werd hij plotseling ziek en overleed 
aldaar op 16 december. “… vertroostend moet de ge-
dachte zijn, dat dezen, door de liefderijke zorgen van 
(…) Prins en Prinses Hendrik, niets heeft ontbroken 
wat menschelijke magt hem vermogt te verschaf-
fen.”, zo schreef de NRC. Onder grote belangstelling 
werd hij begraven in de familiegrafkelder op de 
Protestantse Begraafplaats in Hillegersberg. In zijn 
in memoriam in de NRC staat ook dat er een Rotter-
dammer van aanzien, drager van het ridderkruis van 
de Nederlandse Leeuw en het commandeurskruis 
van de Eikenkroon van Luxemburg, is heengegaan.17

Al eerder, in 1857, had Tromp zijn bedrijven ver-
kocht; volgens familieoverlevering omdat geen van 
zijn zoons hem wilde opvolgen. Feit is dat de vier 
zoons een carrière als officier bij de marine of het 
KNIL, resp. in de Indische cultures hebben gekozen. 
Toch denk ik dat zijn gezondheidstoestand ook een 
belangrijke rol heeft gespeeld om gas terug te ne-
men. In 1856 trad Pieter Hendrik immers terug als 
vicepresident van de KNYC. In de notulen van de 
algemene vergadering van de Yachtclub valt te lezen 
dat hij dit deed omdat zijn gezondheidstoestand een 
gelijkmatige inzet verhinderde.18
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Mede als gevolg van de opening van de Hoekse Lijn 
begon de Nieuwe Hoek zich rond 1900 te ontwik-
kelen met ‘Amerikaansche snelheid’ zoals in een 
krantenartikel uit die tijd te lezen is. Het feit dat er 
door de toenmalige moedergemeente ’s-Graven-
zande geen nutsvoorzieningen werden aangelegd 
en er ook nagenoeg geen verharde straten waren, 
deed hier niets aan af.

HOTEL AMERIKA
In 1902 werd het perceel waarop het nieuwe Hotel 
‘Amerika’ gebouwd zou worden uitgezet en op de 
kadasterkaarten aangeduid als bouwterrein. De 
eigenaar was: Hubrecht Adrianus Tuijn, koopman. 
Het perceel lag in de Nieuwe Hoek op nummer  
C 361, aangezien de straten toen nog geen namen 
hadden. Na de annexatie door Rotterdam op  
1 januari 1914 kregen de straten in 1916 namen 
bij verordening van B&W. Het adres van het hotel 
werd daarna Rietdijkstraat 96.

In de Nieuwe Westlandsche Courant van 24 juni 
1903 stond: Eigenaardig is het wel dat in weerwil 
van den zekeren vooruitgang van den Hoek een mo-
derne inrichting van verblijf, een hotel, een goed res-

HOTEL AMERIKA 
IN HOEK VAN HOLLAND

  Een kadaster-

kaart uit 1914; 

opvallend is dat 

de voorgevel van 

Hotel Amerika 

niet ‘haaks’ staat 

op de zijmuren. 

Kaart via Historisch 

Archief Westland.

Het dorp Hoek van Holland is ontstaan bij het graven 
van de Waterweg. Daarvoor was het een nagenoeg on-
bewoond duingebied. De arbeiders die werkten bij het 
graven van de Waterweg vestigden zich aan de noord-
zijde. Door de jaren heen ontstond daar een buurtschap 
met een hotel, postkantoor, openbare school, (dienst)
woningen, twee kerken, enz. Om te voorkomen dat 
vijandelijke schepen de Waterweg konden invaren 
werd tussen 1881 en 1889 het Fort aan den Hoek van 
Holland gebouwd. Hierna was uitbreiding van deze 
buurtschap niet meer mogelijk vanwege de zogenaam-
de kringenwet: denkbeeldige cirkels om het Fort waar-
binnen niet of slechts beperkt gebouwd mocht worden. 
Daarom ontstond na de opening van de Hoekse Lijn 
(trein) op 1 juni 1893 de ‘Nieuwe Hoek’, de huidige 
dorpskern. De oorspronkelijke buurtschap kwam 
bekend te staan als de ‘Oude Hoek’.

DOOR HENK VAN DER LUGT , VOORZITTER HISTORISCH GENOOTSCHAP HOEK VAN HOLLAND

     Hotel Amerika 

kort na de ople-
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taurant achterwege bleef. Sedert korten tijd is ook 
hierin voorzien. Een ondernemend inwoner van de 
Hoek, de heer H.A. Tuijn, heeft een naar den eischen 
des tijds -zoals de geijkte term luidt - hotel-restau-
rant neergezet. In de onmiddellijke nabijheid van 
het station, met een riant uitzicht op den Waterweg 
en op zee, staat daar fors gebouwd, hotel ‘Amerika’. 
Buiten de flinke restauratie-zaal met speeltuin telt 
de inrichting een eet- en vergaderzaal, een gezel-
schapskamer en 12 logeerkamers. Verder heeft het 
hotel een eigen waterleiding en dito verlichting 
(gassline). Een flinke moderne opzet. 

Nagenoeg gelijk met Hotel Amerika werd door 
de Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij 
een steiger voor diepstekende schepen gebouwd 
in Hoek van Holland. Deze werd voor 30 jaar ver-
huurd aan de Holland-Amerika Lijn zodat haar 
binnenkomende schepen hier konden aanmeren 
wanneer de waterstand onvoldoende was om di-
rect te kunnen opstomen naar Rotterdam. Het is 
mogelijk dat hierdoor de naam Hotel Amerika is 
gekozen voor het hotel.
Behalve voor hotelgasten werd het hotel gebruikt 
door verenigingen om te vergaderen. Hiernaast 

waren er bijeenkomsten op allerlei gebied, bijvoor-
beeld een veiling van de pacht van hooiland of 
jachtgrond door Domeinen.
In 1914 verkocht de heer Tuijn het hotel aan zijn 
zoon Cornelis. Vervolgens werd het in 1920 ver-
kocht aan de heer A. van Nielen die ook Café- 
Restaurant Hoek van Holland aan de Strandweg 
exploiteerde.

RAMPENHOTEL
Op 21 maart 1907 liep de binnenkomende Harwich- 
boot Berlin op de kop van de Noorderpier. Deze 
dramatische scheepsramp heeft aan 129 opvaren-
den het leven gekost. Slechts 15 mensen konden 
worden gered. De slachtoffers werden opgebaard 
in de loods van de Holland-Amerika Lijn die was 
ingericht als ‘chapelle ardente’ zoals men dat toen 
in de kranten omschreef. De geredden werden on-
dergebracht in Hotel Amerika, waar sommigen nog 
wekenlang werden verpleegd. Prins Hendrik heeft 

HOTEL AMERIKA 
IN HOEK VAN HOLLAND
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hen nog enige malen bezocht. Kennelijk waren de 
journalisten toen ook al ‘opdringerig’ want om te 
voorkomen dat zij de geredden gingen interviewen 
in de hotelkamers was het nodig om een artillerist 
van het Fort met het geweer aan de schouder bij de 
trap op wacht te zetten.
Hierna zijn in Hotel Amerika veel geredden van 
scheepsrampen bij Hoek van Holland opgevangen. 
Het hotel werd daarom in sommige publicaties wel 
het ‘rampenhotel’ genoemd. Hieraan kwam een 
einde toen in 1960 een nieuw Groene Kruis- 
gebouw werd geopend dat ook was ingericht voor 
de opvang van overlevenden van scheepsrampen. 
De vele foto’s en andere attributen met betrekking 
tot scheepvaart bleven echter in het hotel hangen.

EEN ZELFMOORD
Zoals elk hotel kende ook Hotel Amerika bijzonde-
re voorvallen met de hotelgasten. Zo stond in de 
Westlandsche Courant van 12 februari 1910 het 
volgende bericht:
Op woensdag 9 februari arriveerde hier (in Hoek van 

Holland) met den expresstrein uit Noord-Duitsch- 
land een reiziger, zich noemende Rheinbrecht. Hij 
begaf zich naar hotel Amerika om daar te logeeren. 
Toen genoemde heer van morgen om elf uur zich 
nog niet had doen hooren, ging de kastelein eens 
door het raam in de deur kijken en zag tot z’n ont-
zetting de man dood op den grond liggen. Toen hij 
daarna de deur openmaakte zag men dat de onge-
lukkige zich door een revolverschot van het leven 
beroofd had.
Verdere bijzonderheden over deze zelfmoord zijn 
niet bekend, maar een revolverschot is toch iets 
wat men gehoord moet hebben.

DE TWEEDE WERELDOORLOG
Op 13 mei 1940 werden vijf luchtdoelbatterijen 
van de Luchtverdedigingsgroep Hoek van Holland 
actief. Diezelfde dag kwamen er ook 650 Britse 
militairen naar Hoek van Holland. Beide troepen 
richtten in Hotel Amerika hun commandoposten 
in. Hierdoor was het een komen en gaan van mili-
tairen. Tegenover het hotel groeven de Britse mili-
tairen schuttersputten in het duinterrein. Al deze 
militaire bewegingen trokken de aandacht van de 
Duitse vliegtuigen.
Mogelijk hierdoor werd de Nieuwe Hoek op 
14 mei 1940 door Duitse vliegtuigen gebombar-
deerd waardoor de rij huizen tussen Hotel Amerika 
en de 1e Scheepvaartstraat afbrandde. In de zwarte 
gevelplaten, onder en naast de ramen van het ho-
tel, bevinden zich nog putten van de inslagen van 
de mitrailleurkogels van het boordgeschut van de 
Duitse vliegtuigen. In mei 1941 werd het hotel ten 
behoeve van de Wehrmacht gevorderd door de 
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Oberleutnant – Platzmajor Kesler en in gebruik 
genomen als Wehrmachtsheim, militair tehuis 
voor de Duitse soldaten. Op grond die was vrijge-
komen nadat de gebombardeerde huizen waren 
afgebroken werd een recreatiezaal gebouwd te-
gen het hotel aan.

HOTEL AMERICA
Na de oorlog zou het tot 19 juni 1948 duren 
voordat het hotel was gerestaureerd en weer in 
gebruik kon worden genomen door een nieuwe 
exploitant, de heer W.J. van Eck. Tussen 1945 
en 1961 werden de militairen van het Britse 
Rijnleger via Hoek van Holland afgelost met troe-
pentransportschepen en militaire treinen. Als de 
Britse militairen niet direct konden doorreizen 
verbleven zij in het Transit Camp (‘Engelse Kamp’ 
zoals de Hoekenezen zeiden) dat op verschillende 
plaatsen in het dorp was gebouwd. Mogelijk  
vanwege de vele Engelsen in het dorp werd de 

naam van het hotel ‘verengelst’ in Hotel America. 
Op 19 februari 1949 werd de bioscoopzaal geo-
pend in de voormalige Duitse recreatiezaal naast 
het hotel met als openingsfilm (in technicolor) de 
bekende Walt Disney-film Bambi. De bioscoopzaal 
werd ook gebruikt voor bijvoorbeeld de ontvangst 
van Sinterklaas voor de Hoekse schoolkinderen.
In 1950 werd het hotel overgenomen door de heer 
T. de Bie die behalve als hoteleigenaar ook zeer 
actief was in de Hoekse samenleving. In het hotel 
werden modeshows gehouden en lezingen gege-
ven bijvoorbeeld door de Volksuniversiteit. Diverse 
verenigingen vergaderden er zoals onder andere de 
VVV en de Nederlandse Vereniging van Huisvrou-
wen. Bovendien was er gelegenheid om te dansen.

DISCOTHEEK
In 1963 gaf de heer T. de Bie het stokje over aan 
zijn zoon Wim. Geleidelijk namen de dansavonden 
een steeds belangrijkere rol in zeker toen na de 
opening van het wijkgebouw De Hoekstee in 1976 
activiteiten daarheen verhuisden en verenigingen 
daar gingen vergaderen. De bioscoopzaal werd 
definitief ingericht als discotheek en deze had 
een grote aantrekkingskracht op bezoekers uit de 
omgeving. Omdat de disco pas om 4 uur hoefde 
te sluiten trokken veel jongeren na de Westlandse 
sluitingstijd naar Hotel America. Diverse huwelij-
ken uit Hoek van Holland, maar ook uit het West-
land en daarbuiten vinden hun oorsprong in Hotel 
America. Bekende Nederlandse artiesten als André 
Hazes en Anita Meijer traden in het begin van hun 
carrière op in het hotel.
Het Hoekse taxibedrijf Rooney deed in de week-
ends goede zaken en hun taxi’s reden af en aan om 
de bezoekers weer naar huis te brengen. Maar ook 
de politie had vaak de handen vol als de gemoe-
deren verhit raakten door alcohol en in later jaren 
door geestverruimende middelen. 
In die jaren was Ted van der Parre actief als portier. 
Hij was 2 meter 13 lang en was ooit verkozen tot 
de sterkste man ter wereld. Iedereen was bang 
voor hem en niemand weigerde dan ook een gul-
den in Teds hand te leggen bij vertrek. Alle mannen 
moesten betalen en het verhaal gaat dat mannen 
die op een gegeven moment geen geld meer had-
den zich afvroegen hoe ze naar buiten konden 
komen. 
Helaas overleed Wim de Bie in september 2000 
plotseling tijdens een vakantie in de Dominicaanse 
Republiek waarna zijn oudste zoon verder ging met 
het hotel en de disco. Intussen waren de hotelka-
mers hard aan een renovatie toe en toen na een 
reeks incidenten in april 2005 op last van de bur-
gemeester de nachtvergunning werd ingetrokken 
was het hotel niet meer lonend te exploiteren en 
later dat jaar werd het verkocht.
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EEN BEROEMDE HOTELGAST
Omstreeks 1980 had de beroemde Britse acteur 
Roger Moore een overtocht met de nachtboot naar 
Harwich geboekt. Hij kwam in de middag al in 
Hoek van Holland aan en meldde zich vervolgens 
op het politiebureau met de vraag of ze een goed 
hotel voor hem wisten. De dienstdoende agent 
verwees hem vervolgens naar Hotel America waar 
hij in alle rust buiten de nieuwsgierige blikken van 
de Hoekenezen kon verblijven totdat de inscheping 
op de Harwichboot begon.

GRAND HOTEL HOEK VAN HOLLAND
De nieuwe eigenaren lieten het hotel renoveren en 
eerst werd 25 augustus 2006 het restaurant met 
de naam De Hoeksche Heeren geopend. Het res-
taurant werkte zeer nauw samen met Restaurant 
’t Raethuys in Wateringen. Het hotel werd op 9 
februari 2007 geopend onder de naam Grand Hotel 
Hoek van Holland. Aan de voormalige bioscoopzaal 
/ disco werd niets gedaan en deze werd als opslag-
ruimte gebruikt. Nadat er een einde was gekomen 
aan de samenwerking met ’t Raethuys ging het 
restaurant in februari 2010 verder onder de naam 
Gentile. Op 15 maart 2016 werd het restaurant 
verkocht en werd de nieuwe naam l’Américain.

OPNIEUW HOTEL AMERIKA
Begin september 2018 werd het hotel overge-
nomen door Dick Slingerland, een Rotterdamse 
ondernemer samen met Linda Geers en Dennis 
van Dop die al het restaurant MIJN Torpedoloods 
aan de Berghaven exploiteerden. Er ging een nieu-
we wind waaien en het hotel werd volledig ver-
bouwd. De vervallen voorgevel van de voormalige 
discotheek kreeg een mooiere uitstraling en ook 
in de discotheek werden hotelkamers gebouwd 
waardoor het hotel 20 kamers kreeg inclusief een 

bruidssuite. Het pand werd zoveel mogelijk in oude 
stijl teruggebracht waarbij ook aandacht werd 
besteed aan de historie. Hierbij hoorde uiteraard 
de terugkeer naar de oorspronkelijke naam: Hotel 
Amerika (met een ‘k’). Op 8 juni 2019 werd het 
vernieuwde hotel feestelijk heropend.
Na bijna 120 jaar werd Hotel Amerika weer de 
ontmoetingsplek van Hoek van Holland en ver 
daarbuiten!

Bronvermelding
Historisch Archief Westland
Boek ‘Van niet tot iet’ deel 2, door H.J. Nijland en L. van Ooijen
Boek ‘De Schipbreuk van de Berlin’ door J. Louis Pisuisse
Archief Historisch Genootschap Hoek van Holland
Archief F. Hooykaas
Archief Henk van der Lugt
Archief Dirk Ruis
Archief Mir Visser
Diverse kranten via Delpher
Weekblad De Vuurtoren
Weekblad De Hoekse Krant

Met speciale dank aan Dirk Ruis en Mir Visser voor hun 
adviezen
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Als dat bombardement er niet was geweest dan zou 
er trouwens toch veel zijn verdwenen. Rotterdam 
begon namelijk al voor 1940 met het slopen van 
grote delen van de verloederde binnenstad waarbij 
ook veel karakteristieks verdween. Tijd voor nostal-
gie en emoties hinderden de saneerders nauwelijks. 
Rotterdam wilde vanaf 1850 voorwaarts. Er moest 
een spoorwegviaduct komen en later een stadhuis, 
postkantoor en beursgebouw. Na het bombarde-
ment ging de bouw van een moderne stad met ge-
zwinde spoed verder. 
Zo ontmantelden vier ontwikkelingen het oude 
straatbeeld. Eerst de verloedering, toen de mo-
dernisering en het bombardement en als laatste 
de wederopbouw. Als we willen weten met welke 
ornamenten de oude Rotterdammers hun huizen 
versierden dan hebben we oude foto’s, tekeningen 
en beschrijvingen. En de gevelstenen en uithang-
borden die zijn gered en opgenomen in de collectie 
van Museum Rotterdam.

DE LITERATUUR
Wat weten we over de uithangtekens in de oude 
stadsdriehoek rond 1900? Het oudste overzicht van 
wat ooit de huizen in de binnenstad sierde, hebben 
we te danken aan de heren Schutze van Houten en 
Obreen die in de negentiende eeuw ongeveer vijftig 
tekeningen leverden voor een boek van Jacob van 
Lennep en J. ter Gouw over uithangtekens dat in 
1868 in twee delen verscheen1. De goedkope uitga-
ve van De Uithangteekens lag onlangs samen met 
Het Boek der Opschriften voor 5 hele euro’s te koop 
op een van de boekenkramen die zaterdag te vinden 
zijn in de Wijdekerkstraat en dat bracht me op het 
idee voor deze bijdrage. De boeken gaan weliswaar 
over de uithangtekens in heel Nederland en vooral 

Amsterdam, maar ook andere steden komen aan 
bod. En dat is mooi want veel van deze gevelstenen 
en beelden uit onze stad zijn ‘met den gevel, waar-
in ze eeuwenlang hadden gezeten, naar beneden 
gehaald en thans opgeborgen in het Museum van 
Oudheden, weliswaar goed verzorgd, doch helaas 
niet meer het stadsbeeld opfleurend op de plaats, 
waarvoor ze bestemd waren. Nog andere evenwel 
– het ergste van al! – zijn met de gevels als ‘waarde-
looze rommel verkocht en stukgehakt’. Gemeente-
archivaris E. Wiersum schreef dit in zijn voorwoord 
bij een boek uit 1915 met 130 pentekeningen van  
J. Briedé uit de jaren 1910-122, maar hij had dit ook 
bij De Uithangteekens kunnen schrijven. 
Meer boeken tonen straatbeelden, zoals dat van Leo 
Zeldenrust3 die vlak voor het bombardement nog 
veel vastlegde, maar laten we ons beperken tot het 
eerste overzicht van uithangtekens in Rotterdam. 
  
HET OVERZICHT VAN VAN LENNEP EN 
TER GOUW
In 1868 verscheen De Uithangteekens in verband 
met Geschiedenis en Volksleven beschouwd bij een 
Amsterdamse uitgever. De schrijvers waren Jacob 
van Lennep, een telg uit een Amsterdams patriciërs-
geslacht, en een schoolmeester, Jan ter Gouw4. Ze 
kenden elkaar van de vrijmetselarij en schreven veel 
over vaderlandse geschiedenis. Geïnspireerd door 
een Engels boek over Signboards vroeg de uitgever 
Van Lennep zoiets voor Nederland samen te stellen. 
Van Lennep stelde Ter Gouw voor het samen te 
doen en zo begonnen zij aan een omvangrijk project 
waarbij ze geheel in de geest van de tijd zeer we-
tenschappelijk te werk gingen. Alsof ze het dieren-
rijk analyseerden, rubriceerden ze de uithangtekens 
naar type en onderwerp. 

ROTTERDAMSE GEVELSTENEN 
TERUG OP LOCATIE?

In veel Nederlandse steden zien we op straat gevelstenen die 
aangeven wie er ooit woonde of welk beroep er werd uitgeoefend. 
Loop eens door de binnenstad van Leiden en u vindt deze oude 
‘reclame-uitingen’ alom en soms zelfs houten gapers. Hoe anders 
is dat in onze stad. Het bombardement van mei 1940 verwoestte 
niet alleen winkels en woningen, maar ook hun inventarissen en 
alles wat aan de gevels hing. 

DOOR

SJAAK VAN DER VELDEN



20

De schrijvers lieten meer van het volksleven zien 
dan tot dan vaak beschreven, maar zij schakelden 
ook de bevolking zelf in. Na een oproep in kranten 
werden ze overstelpt met beschrijvingen en teke-
ningen. Ook de twee genoemde Rotterdammers, 
Schutze van Houten, een inmiddels vrijwel verge-
ten amateurtekenaar en Obreen, de latere direc-
teur van Museum Boymans, stuurden veel in. De 
tekeningen die de eerste inzond, kwamen van een 
‘jeugdige kweekeling der Akademie aldaar’ terwijl 
Obreen zelf tekende. De laatste zal ongetwijfeld 
trots zijn geweest omdat zijn ingekleurde tekening 
van een tegeltableau op het huis In Duizend Vree-
zen de omslag van het boek sierde. Dit  tableau is 
na de sloop in 1895 van dat pand op de hoek van 
Grote Markt en Hang netjes in museale handen 
terecht gekomen, precies zoals Wiersum schreef. 
Het bevindt zich nu in de collectie van Museum 
Rotterdam; we kunnen er dus nog van genieten, 
maar niet op straat. [afbeelding 1]

Maar hoe is het gesteld met de tientallen andere 
objecten uit de boeken van de Amsterdammers? 
Ze tellen 28 beschrijvingen en 515 afbeeldingen 
van Rotterdamse gevelstenen terwijl er ook een 
tiental losse versjes in staan die ooit het straat-
beeld sierden. Zoals het rijmpje dat bij een schoen-
lapper op de gevel stond:

Als ik met vreugt mag lappen, en rooken mijn 
pijpje met vrede,
Ben ik geruster als Louis de Veertiende en  
Jacobus de Tweede. 

Maar laat ik me beperken tot de 51 afbeeldingen.  
Daarvan zijn 23 van de betreffende stenen op-
genomen in Museum Rotterdam. De rest is ver-
nietigd of gestolen. Eigenlijk is 45 procent een 
redelijke score; we kunnen nu eenmaal niet alles 
bewaren. Overigens bezit Museum Rotterdam iets 
meer dan 200 gevelstenen van vóór 1868. 

GEVELSTENEN IN BEELD
Laten we er eens een enkele nader bekijken. Zoals 
deze gevelsteen die afkomstig is van een huis in de 
Sint-Laurensstraat en in bezit is van het museum. 
[afbeelding 2] Een stichtelijk woord dat oorspron-
kelijk geïllustreerd was, want wat zien we in De 
Uithangteekens? Dezelfde steen maar nu met de 
afbeelding van een dolfijn. De dolfijn is onderweg 
naar het museum niet weggezwommen, maar bij 
de sloop van het pand door een architect meege-
nomen die het liet inmetselen in zijn nieuwe huis 
aan de Mathenesserlaan 186 waar later Jules  
Deelder woonde. [afbeelding 3]
Het overzicht van de Amsterdammers levert meer 
aanvullingen op gevelstenen uit het museum. 
Neem de witte  leeuw uit de collectie van Museum 
Rotterdam. Die leeuw is incompleet, maar door 
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Van Lennep weten we hoe hij er uitzag toen hij nog 
heel was. [afbeelding 4]
Iets dergelijks kennen we van een beeld dat volgens 
de beschrijving uit 1868 is gewijd aan Sint Barbara, 
de patrones der Bouwkunst die dikwijls bij metse-
laars hing. In het museum liggen nog slechts een 
paar fragmenten van deze gevelsteen uit de Zeil-
watersteeg. [afbeelding 5]
De boeken van Van Lennep en Ter Gouw tonen ons 
daarnaast 28 afbeeldingen6 van stenen die niet 
meer bestaan en, zoals Wiersum verzuchtte, spoor-
loos zijn verdwenen. Bijvoorbeeld het beeld van de 
patroonheilige van de smeden St. Eloy dat voor een 
smidswinkel op de Schiedamschedijk hing of de 
halve maan uit de Hoogstraat. 

WAT TE DOEN?
De gevelstenen die er nog zijn, liggen vooral in het 
depot. Een enkel gevelbeeld dat Van Lennep ook 
noemde, zoals Kaatje, de vrouw die ooit het Oude-
vrouwenhuis op de Hoogstraat sierde, stond opge-
steld in het fysieke stadsmuseum. In Rotterdam is 
echter niet veel meer in het straatbeeld zichtbaar. 
Genoemd is al de steen met de dolfijn op de Mathe-
nesserlaan en in het centrum hangen er een paar 
bij de ingang van Metrostation Oostplein en op een 
oud bankgebouw7. Maar verder. [afbeelding 7]
Van de objecten uit het Museum weten we waar ze 
oorspronkelijk zaten. Dat is te zien op de website 
www.rotterdaminkaart.nl . Zou het niet mooi zijn 
als er meer uit het depot naar de straat terugkeert 
zodat Rotterdammers en bezoekers niet alleen aan 
de straatnamen kunnen zien dat ze in een oude 
stad met een rijke historie zijn? Stel je voor dat 
achter de Laurenskerk de steen uit 1609 van het 
beurtveer te zien zou zijn op de plaats waar deze 
ooit zat. [afbeelding 8] En als we dan toch bezig 
zijn, maak dan ook de sluizen zichtbaar die zich nog 
geen meter onder het plaveisel van de Binnenrotte 
bevinden. In 2016 konden we er korte tijd van ge-
nieten. Maar eerst maar eens een paar gevelstenen 
terug naar de plaats waar ze ooit die mooie binnen-
stad levendiger maakten.

1	 J. van Lennep en J. ter Gouw, De Uithangteekens in verband met geschiedenis en 
volksleven beschouwd, Amsterdam 1868 (2 delen). Dit boek is trouwens online te 
raadplegen en ook enkele malen herdrukt.

	 Idem, Het Boek der Opschriften. Een bijdrage tot de Geschiedenis van het Nederland-
se Volksleven, Amsterdam 1869 (ik maak gebruik van de vijftig-cents-editie van 
Sijthoff, Leiden z.j.)

2	 Johan Briedé, Oude huizen van Rotterdam. 130 penteekeningen door Johan Briedé, 
Rotterdam 1915

3	 Leo Zeldenrust, Verloren karakteristiek van Rotterdam, Rotterdam 1945
4	 Marita Mathijsen, Jacob van Lennep. Een bezielde schavuit, Amsterdam 2018
5	 40 in de Uithangteekens en 11 in de Opschriften
6	 Daarnaast gaven ze nog 28 beschrijvingen zonder afbeelding waarvan ik er slechts 

3 heb kunnen herleiden tot een gevelsteen in de collectie van het museum.
7	 In Delfshaven zijn er vier ingemetseld in het gerestaureerde Zakkendragershuisje, 

maar dat is ver buiten het centrum van Rotterdam
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D E  A A N W E Z I G E  A F W E Z I G H E I D 
V A N  E E N  I C O O N 

KUNST BIJ DE 
ROTTERDAMSE 
WETENSCHAP

Op 13 oktober 1966 werd de skyline 
van Rotterdam voorzien van weer een 
nieuw hoogste gebouw. De gloed- 
nieuwe Medische Faculteit Rotterdam 
was in negen maanden de nabijgele-
gen Euromast met 10 meter gepas-
seerd. Met 117 meter was het zelfs 
even het hoogste gebouw van  
Nederland. De pret was van korte 
duur, want de Euromast liet zich niet 
kisten en plaatste snel een space- 
tower op zijn dak met een kraaiennest 
op 187 meter. Vanuit een ronddraai-
ende lift en de prachtige klanken van 
Space Oddity van David Bowie kijk je 
vandaaruit neer op onder andere de 
medische faculteit. 
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verbaasde zich over het feit dat er totaal geen in-
teractie was tussen het gebouw en de parkachtige 
omgeving. 
Dergelijke kritiek verstomde toen de kille kolos in 
de afgelopen 15 jaar verdween in de nieuwbouw 
van het Erasmus Medisch Centrum, het grootste 
medische complex van ons land, waarin ook het 
Dijkzigt Ziekenhuis werd opgenomen. Het valt niet 
meer op tussen de nieuwbouw die zelfs nog iets 
hoger reikt dan de inmiddels oude faculteit, nu op 
plaats 13 van hoogste gebouwen te Rotterdam.

BETONNEN VERFIJNING
De nieuwe medische faculteit had in de jaren van 
de flower power overigens wel de kans om tot 
artistieke verfijning te komen. Voor de decoratie-
ve aankleding van belangrijke, representatieve 
gebouwen gold sinds 1951 de zogenaamde 1% 
regeling. Eén procent van de bouwsom van nieuwe 
overheidsgebouwen van meer dan een miljoen 
moest besteed worden aan kunst. Onder leiding 
van prof. Piet Sanders, decaan van de juridische 
faculteit van de Nederlandse Economische Hoge-
school (NEH) en een vooraanstaand kunstverzame-
laar, ging al snel een kunstcommissie aan de slag. 
Drie bekende Nederlandse kunstenaars werden 
uitgenodigd om met een plan te komen. Win-
naar werd Peter Struycken, later bekend van de 
postzegel van koningin Beatrix. Hij bedacht een 
omgevingsproject dat was opgebouwd uit een 
hele serie afgeronde betonblokken, bodemplaten 
al dan niet van roestvrijstaal en plantenbakken. 
De bakken werden op advies van een plantenin-
genieur uit Wageningen voorzien van medicinale 
planten. Tevens werd er in een van de bakken een 
doorgezaagde auto geplant om de verschrikkingen 
van de moderne tijd te hekelen. Om deze decora-

De hoogbouw van de oude Medische Faculteit  
Rotterdam bleef wel het hoogste zakelijke bouw-
werk van Rotterdam. Een hele prestatie, die dankzij 
een bijzondere bouwtechniek razendsnel werd 
gerealiseerd. Strak, functioneel en modern anno de 
jaren zestig.
De herinnering aan die periode wordt levendig 
gehouden door het Platform Wederopbouw Rot-
terdam, dat Rotterdammers bewust wil maken van 
de wederopbouwhistorie van de stad in de jaren 
vijftig en zestig. 
Het Platform tekent aan dat de nieuwbouw van 
de faculteit veel bewondering oogstte, maar ook 
veel kritiek van buitenlandse architecten. De 
architectuurcriticus Stanislaus von Moos wordt 
geciteerd. Hij vergeleek het gebouw in 1979 met 
een ‘gestrand ruimtestation’ en vreesde dat menig 
patiënt of bezoeker het gevoel zou hebben in een 
science fiction tv-film terecht te zijn gekomen. 
Criticus Kenneth Frampton associeerde het met 
een ‘olieraffinaderij’ en Cape Canaveral. Hij vond 
het gebouw ontoegankelijk en desoriënterend en 
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tieve aankleding rond de faculteit en het Acade-
misch Ziekenhuis Dijkzigt te draperen bediende de 
kunstenaar Struycken zich heel modern, van een 
computer.
De kunstenaar was evenwel de enige die op de 
hoogte was van wat het kunstzinnige gecompute-
riseerde grondplan inhield. De rest van de wereld 
moest het doen met de onderdelen van dat plan. 
En dat leverde al meteen problemen op. Want 
Struycken, dan wel diens computer, had een wat 
ongelukkige hand van draperen. Het gros van de 
elementen versperde de vrije doorgang op looppa-
den en de toegang tot het academisch ziekenhuis 
en roestvrijstalen vloerplaten werden bij nat weer 
gevaarlijk glad. Een vijvertje op de derde etage 
bleek lek te zijn. Het materiaal dat de bouwer had 
gebruikt was duidelijk van tweede keus. 

Onvrede alom, die toenam toen ook nog bleek dat 
er bij de aanbesteding sprake was geweest van 
fraude. De roestvrijstalen inzending die beeldend 
kunstenaar Andre Volten had ingezonden in com-
petitie met Peter Struycken bleek door de kun-
stenaar met instemming van de kunstcommissie 
verkocht te zijn aan museum Boymans Van  
Beuningen. De faculteit moest het, na veel aan-
drang, doen met een replica, die anders dan het 
bijschrift deed vermoeden, niet van duur roestvrij-
staal was, maar niettegenstaande het bijschrift 
van veel goedkoper aluminium.
Het universiteitsblad Quod Novum, waarvan ik 
in die periode hoofdredacteur was, schreef er net 
als NRC Handelsblad pissig over. In 1975 viel te 
lezen dat er tonnen aan gemeenschapsgelden te 
veel waren uitgegeven aan het kunstproject. De 
kunstcommissie als opdrachtgeefster enerzijds en 
aannemers, architecten en kunstenaars anderzijds 
hadden elkaar de bal toegespeeld. Het Rotterdam-

se Bouwcentrum en de Algemene Rekenkamer on-
derschreven alle kritiek, waarna het project in 1978 
voor een kwart miljoen extra werd opgeknapt. De 
verantwoordelijke bouwcurator kwam eerder in ac-
tie en daagde het universiteitsblad wegens smaad 
voor de rechter doch kreeg geen gelijk. Uiteindelijk 
kostte deze affaire de bouwcurator zijn herbe-
noeming en sneuvelde het omgevingsproject van 
Struycken in de grootschalige ombouw en uitbouw 
van het huidige Erasmus MC. 

APPEL EN EIEREN OP WOUDESTEIN
Op Woudestein leidde de decoratieve aankleding 
van de nieuwbouw begin jaren zeventig vooral tot 
tevredenheid. Er kwam o.a. een plastiek van Karel 
Appel aan de gevel van de hoogbouw en het schil-
derij ‘Etende Mensen’ dat Lucebert speciaal voor de 
kantine in de oude hoogbouw maakte, nu te zien in 
de gang bij de Erasmus Galerij.  
Karel Appel fleurt sinds 1969 het gebouw dat nu 
Tinbergen building heet, nog steeds op. Daarnaast 
waren de Eieren van Petri, een bekende blikvanger. 
Dat waren enige manshoge betonnen zwerfstenen 
op een mini-eiland in een vijvertje bij de Laan van 
Woudestein. Ze waren bedoeld als tegenwicht 
tegen de rechtlijnigheid van de bebouwing op 
Woudestein. Naast deze opvallende buitenkunst 
beschikt Woudestein ook over veel binnenkunst. 
Bij de senaatszaal paradeert Desiderius Multiplex 
van de Rotterdamse kunstenaar Gerard Frishert. 
Een manshoog beeld op een sokkel van boeken en 
op een bijzondere wijze opgebouwd uit lagen van 
verschillende bronslegeringen. Traditioneel gaan 
geslaagde examinandi met hun nieuwe bul op de 
foto met deze gelaagde Erasmus. 
Het beeld van Frishert verving bij de senaatszaal 
in 2009 een kunststoffen kopie van het oude Rot-
terdamse Erasmusbeeld. Een kopie van het oude 
beeld maar dan wel in brons werd in datzelfde 
jaar geschonken door een afgestudeerde die een 
polystrenen beeld maar niets vond. Deze bronzen 
Erasmus vond elders een plekje op de campus. Bij 
de senaatszaal is een traditionele portrettenga-
lerij van alle heren en dames bestuurders van de 
universiteit te bewonderen. En dan is er ook nog 
de Erasmus Gallery waar werk uit de omvangrijke 
kunstcollectie van de universiteit wordt geëxpo-
seerd. De al eerdergenoemde prof. Piet Sanders 
legde daarvoor in de jaren zestig de basis. Veel 
verzamelwoede op Woudestein. Naast beeldende 
kunst is er ook een uitgebreid penningenkabinet. 

VIJFTIG JAAR LATER
In 1973 fuseerden de Nederlandse Economische 
Hogeschool en de Medische Faculteit Rotterdam 
tot de Erasmus Universiteit met een campus op 
Woudestein en een campus op Hoboken. De Medi-
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sche Faculteit fuseerde in 2002 met o.a. het Acade-
misch Ziekenhuis Dijkzigt tot het Erasmus MC. En 
nu 50 jaar later zijn de twee campussen volwassen 
geworden. Er lopen ruim 35.000 studenten rond en 
4.000 personeelsleden en heel veel kunst. 
Woudestein moest in 2011 afscheid nemen van de 
Eieren van Petri. Deze bleken vervaardigd te zijn van 
(inderdaad) kippengaas en spuitbeton. Ze werden 
getroffen door betonrot en waren niet te redden. 
De erven van Petri stemden in met het ten grave 
dragen van dit kunstwerk. Dat kwam overigens 
goed uit, want het stond de oprit van de grote ge-
plande parkeergarage in de weg. 
De Eieren van Petri hadden inmiddels de status van 
iconisch gekregen, een Rotterdams synoniem voor 
groot en opvallend. Er was na de teloorgang ervan 
dus behoefte aan een nieuwe in het oog springen-
de kunstuiting. Dat is Der Stein des Weisen van de 
Amsterdamse kunstenares Kathrin Schlegel ge-
worden. Schlegel promoveerde de oorspronkelijke 
sokkel van het bronzen beeld van Erasmus uit 1622 
tot haar steen der wijzen. Erasmus had er immers 

op gestaan. De kunstenares voegde er een kolossale 
roestvrijstalen denkwolk aan toe. En het was haar 
idee dat je, staande in het voetspoor van de bron-
zen Erasmus, je gedachten zou kunnen spiegelen in 
de glimmende stalen denkwolk. Dat pakte, naar zal 
blijken, anders uit.

BODY EN SOUL OP HOBOKEN
De huidige kunst heeft een vriendelijker gezicht en 
is nadrukkelijk bedoeld om sfeer te brengen in het 
enorme, tamelijk zakelijke gebouwencomplex. 
De conservator van het Erasmus MC formuleert het 
als volgt: Het beschouwen van kunstwerken kan he-
lend werken omdat degenen die er voor openstaan 
kunnen worden verleid tot het openen van nieuwe 
perspectieven. Nieuwe geestelijke perspectieven kun-
nen samen met bewegen, nieuwe dingen leren en 
gezonde lifestyle mensen in aanraking brengen met 
nieuwe energie en daarmee lichamelijke blokkades 
uit het verleden deels of geheel opheffen.
Bij het Erasmus MC komt deze visie tot uiting in 
een paar fraaie museale kunstwerken, die je als 
bezoeker in de hal en de hoofdgang van het com-
plex niet over het hoofd kan zien.  Ook elders in het 
Erasmus MC valt dankzij diverse kunstcommissies 
en conservator Lydia Bogstra veel grafisch werk van 
bekende kunstenaars te bewonderen. 
Het is een mix van kunstwerken uit eerdere Rotter-
damse ziekenhuizen die zijn opgegaan in het Eras-
mus MC, aangevuld met eigen aankopen en schen-
kingen. Uitgangspunt is vooral kunst van hoge 
artistieke waarde. De conservator verbiedt, soms 
tot ongenoegen van medewerkers, huis-, tuin- en 
keukenplaatjes op de werkplek, en is te porren voor 
schenkingen en interessante wandelingen langs 
haar kunstroute.

SPIEGELENDE BEELDEN OP 
WOUDESTEIN
Bij de campus op Woudestein is het wat afstande-
lijker. Woudestein huisvest een tentoonstellings-
ruimte waar ook ontvangsten worden gehouden, 
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de zogeheten Erasmus Gallery. Deze galerij is 
bedoeld als een bijdrage aan de intellectuele en 
culturele omgeving voor studenten, medewerkers, 
en bezoekers. Je kan er recepties houden tussen de 
kunstwerken van Woudestein en er is een Kunst en 
Cultuurkaart campus Woudestein met de 50 artis-
tieke hoogtepunten die de liefhebber zelfstandig 
mag langslopen. 

DER STEIN DES WEISEN
Je komt dan de al eerdergenoemde Stein des  
Weisen van kunstenares Kathrin Schlegel uit 2018 
tegen, het pièce de résistance van de kunst op 
Woudestein, bestaande uit de oude sokkel van het 
Rotterdamse Erasmusbeeld tegenover de roestvrij-
stalen denkwolk van Kathrin Schlegel.
De sokkel diende 400 jaar als voetstuk van het 
beroemde Rotterdamse beeld van Erasmus van 
Hendrick de Keyser, dat als eerste bronzen beeld 
in ons land werd gegoten in 1622. In 1964 werd 
de sokkel van het beeld vervangen door een re-
plica en in 1965 belandde de oude sokkel op het 
schoolplein van het Erasmiaans Gymnasium aan 
de Wytemaweg. Hij was, aldus de NRC in 2022, 
voor generaties scholieren een vertrouwd beeld. 
Ze hadden erop gezeten en hun fiets er tegenaan 
gestald. Als object van cultuurhistorische waarde 
was hij uit het oog verloren. 

Dat laatste was niet het geval bij kunsthistoricus 
en restaurator Pier Terwen. Pier werd getriggerd 
door het voornemen van de universiteit om het op 
te nemen in het kunstwerk Stein des Weisen van 
Kathrin Schlegel en startte een jaar of tien gele-
den een pittige discussie over de kunsthistorische 
waarde van de sokkel. Met als inzet: Is deze sokkel 
een curiosum of is het zelfstandige kunst waar je 
zuinig op moet zijn. En mag je het dus zomaar als 
zeepkist bij een denkwolk plaatsen. Terwen ziet 
de oude sokkel van Erasmus als megakunst, want 

het is een van de oudste sokkels van ons land. Zijn 
advies: zet hem in een glazen vitrine met ventilatie 
en plaats deze sarcofaag deels in de grond. En dat 
dan in afwachting van betere tijden, naar ook de in-
scriptie bij de sokkel op Woudestein hint. Wat daar-
mee wordt bedoeld is onduidelijk en eigenlijk ook 
ongewenst, want deze sokkel is nu toch onderdeel 
van een nieuw kunstobject en dat ga je niet zomaar 
afbreken, omdat je hem ooit elders beter denkt te 
kunnen gaan gebruiken.

Over deze kwestie werd enige jaren academisch 
vergaderd door een hele reeks kunstpausen en 
ambtenaren. De pausen wonnen het van de ambte-
naren, de sokkel is museale megakunst en moet als 
zodanig geconserveerd worden. De NRC beschreef 
het geschil in 2022, vier jaar na de feestelijke ople-
vering van het beeld in 2018. Aanleiding daarvoor 
was het symposium Erasmusbeeld 400 jaar dat in 
2022 werd georganiseerd door de Rotterdamse 
historicus Siebe Thissen, destijds hoofd Beeldende 
Kunst & Openbare Ruimte van de gemeente  
Rotterdam. De insteek van Thissen kwam helder 
naar voren in de publicatie in de NRC: Waarom 
wordt deze sokkel, bevrijd van zijn jarenlange last e 
n niet langer onderdeel van het rijksmonument, een 
tweede, eigenstandig leven ontzegd aldus Thissen. 
Waarom mag deze oude sokkel niet rustig in de  
komende eeuwen verweren tot het bittere eind?  
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Om te verworden tot wat de sokkel ooit was: een 
brok Belgisch steen.
Meer vragen dan antwoorden, onder aantekening 
dat het bittere eind van de sokkel hoe dan ook nog 
wel even op zich laat wachten. Belgisch hardsteen 
stamt uit het late Devoon, te dateren ruim 345 
miljoen jaar geleden. Dus ook zonder glazen vitrine 
kan deze sokkel nog wel een paar jaartjes mee. 
Maar het was volgens de deskundigen beter hem 
in een goed geventileerde glazen sarcofaag half in 
de grond te bewaren.
De kunstenares bleek daar bij de vernissage van 
haar kunstwerk zowaar mee te kunnen leven. Mis-
schien omdat het de sportieve en tevens filosofisch 
ingestelde bezoeker naar verluidt nog steeds vrij 
staat om erop te klauteren ook al is dat een hele 
klim. 
Afgaande op de website van de universiteit kan 
het ook zonder halsbrekende toeren: De nog 
aanwezige afdruk van het standbeeld nodigt de 
toeschouwer uit om denkbeeldig in de voetstappen 
van Erasmus te treden, de gedachten van de filosoof 
te overdenken en zijn nalatenschap opnieuw te 
overwegen. En dat spreekt aan want de Stein des 
Weisen is aldus de website van de universiteit Een 
iconisch kunstwerk, een populair object voor selfies.

Kathrin Schlegel weet die populariteit te duiden. 
Het is de aanwezige afwezigheid van een icoon, die 
haar Stein des Weisen zo bijzonder maakt. Of wel-
licht, als je er nu naar kijkt, de zichtbare onzicht-
baarheid. Condens en aanslag blinderen inmiddels 
de glazen dekplaat van de sarcofaag, waardoor het 
voetspoor dat er 400 jaar geleden in werd gebei-
teld, helaas aan het oog wordt onttrokken.

Hein Meijers is wetenschapsjournalist en schrijver 
van diverse wetenschappelijke boeken. Samen met 
Simon Rozendaal schreef hij ‘De encyclopedie van 
nutteloze feiten’. Meijers is tevens de bedenker van 
de Nationale Wetenschapsquiz. In 2019 publiceerde 
hij ‘De kiezen van de Keizer’.

Literatuur:
Erasmus Universiteit 1973: Kunstproject op het land van 
Hoboken
Universiteitsblad Quod Novum jaren zeventig: Diverse pu-
blicaties
NRC Handelsblad 19 januari 1975: Kunstproject universiteit 
geldverspilling
NRC Handelsblad 21 mei 1976: Herstel kunstproject  
Erasmusuniversiteit gaat twee ton kosten
Hans Petri 2011: Tegen de rechtlijnigheid 
Kathrin Schlegel 2018: Erasmus Universiteit and Kathrin 
Schlegel
NRC Handelsblad 20 april 1922: De oude sokkel van Erasmus 
werd ‘gered’: eeuwen in weer en wind, nu achter glas
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We kwamen wel vaker in Rotterdam – bij bevrien-
de kunstenaars of fotografen aan de Witte de 
Withstraat of Claes de Vrieselaan – maar nu stond 
het Noordereiland op het programma. Hier woon-
de Anne Mieke Backer, een goede vriendin van 
mijn moeder die kort ervoor vanuit Dordrecht naar 
Rotterdam was verhuisd. Zij woonde in een smal 
hoekpandje, een oude zuivelwinkel met grote eta-
lageruiten, aan de Maaskade. Het was er licht en 
het galmde er een beetje als gevolg van de granie-
ten vloer. De Maas voor de deur deed me denken 
aan het zicht dat wij vanuit ons huis aan de  
Kuipershaven in Dordrecht hadden op het druk-
bevaren drierivierenpunt. Ik voelde me er al snel 
thuis.
Terwijl Anne Mieke mijn moeder een glaasje wijn 
inschonk, vroeg zij of ik boven iets wilde pakken, 
een boek geloof ik. Dus ik stiefelde – vrolijk en 

nietsvermoedend – de trap op en dan het boven- 
kamertje in. Maar voordat ik de boekenkast be-
reikte, zag ik uit mijn ooghoek iets dat mij stokstijf 
deed stilstaan. Ik draaide me half om – er zat een 
grote man op een stoel in een kast! Hij had zijn 
handen op zijn knieën, keek roerloos voor zich uit 
en zei niets. Hij was zich overduidelijk niet bewust 
van het zich welhaast doodgeschrokken jongetje 
tegenover hem. Ik dacht niet lang na en sprintte de 
trap weer af. Anne Mieke keek me lachend aan en 
vroeg of ik kennis gemaakt had met haar vriend  
Von Tuzzi, die tijdelijk boven woonde. Ik lachte 
voorzichtig mee, maar wist intussen niet zeker hoe 
leuk ik het vond. Dit was toch heel merkwaardig, 
vreemd en vooral toch ook gewoon eng? Een man 
in een kast, die niet bewoog en niets zei. Ik bleef 
beneden, at een toastje en hoopte stilletjes dat we 
niet te lang meer bleven.

In de maanden hierna ontspon zich het verhaal dat 
Anne Mieke in het zevende Essay Roterodamum, 
ruim veertig jaar na dato, heeft opgeschreven. Haar 
vriend verhuisde naar het oude spoorwegtorentje 
midden in de Wijnhaven, dat je goed vanuit de 
trein kon zien. Zo kon je naar hem zwaaien. De heer 
Von Tuzzi bleek afkomstig uit Wenen, zo werd mij 
verteld, dus misschien sprak hij geen Nederlands en 
had hij daarom niets tegen me gezegd? Geleidelijk 
aan maakte hij deel uit van ons leven. Mijn moeder 
zeemde met regelmaat de ruiten van Von Tuzzi’s 
torentje en mijn zus bleek zelfs een nichtje van 
hem te zijn, wat ik nooit had geweten. Ik bleef het 
liefste een beetje op afstand, al vroeg Anne Mieke 
mij om een mooie tekening te maken van  
Von Tuzzi in zijn torentje. Dat deed ik, met een 
rijdende trein over de oude spoorbrug op de ach-

E S S A Y  R O T E R O D A M U M  N O  7

DE GEDROOMDE VRIEND
E E N  P E R S O O N L I J K E  H E R I N N E R I N G
DOOR MATTHIJS DICKE

Een jaar of tien moet ik zijn geweest, toen ik begin jaren tachtig aan  
de hand van mijn moeder en samen met mijn zus Rotterdam bezocht. 
Als geboren Dordtenaar maakte de grote stad telkens weer indruk op 
mij. Waar de binnenstad van Dordrecht in alle zeventiende-eeuwse  
statige schoonheid voor mij een gegeven was, bracht het rauwe, kale 
maar o zo grote Rotterdam een ongekende dynamiek teweeg. De stad 
was spannend en zat vol verrassingen. Dat was dit keer niet anders. 
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tergrond. (Deze ligt ter inzage in het privé-archief 
A.M. Backer).
Na een jaar raakte Von Tuzzi weer uit beeld. Hij 
verdween net zo mysterieus uit mijn leven als dat 
hij gekomen was. Een vage maar levendige herin-
nering, een droomachtig fenomeen uit een roerige 
tijd. Enkele jaren later verhuisde ikzelf naar Rotter- 
dam, om er nooit meer weg te gaan. Von Tuzzi 

bleek een belangrijke voorbode op een alsmaar 
groeiende liefde voor de veelzijdige en fascinerende 
stad Rotterdam.

In het zevende Essay Roterodamum wekt Anne 
Mieke Backer haar ‘gedroomde vriend’ opnieuw 
tot leven. Met Von Tuzzi aan haar zijde creëerde zij 
een wereld in een wereld, en speelde zij opzichtig 
met droom en werkelijkheid als een surrealistisch 
ankerpunt voor tienduizenden treinreizigers. De 
gedroomde vriend is een persoonlijk, ontroerend, 
prachtig geschreven portret van een tijd, waarin 
de verbeeldingskracht tot kunst wordt verheven, 
waarin de noodzaak tot dromen groot is, maar dan 
wel geregisseerd door een creatieve geest. Een 
nieuwe parel in de reeks. 

Het essay maakt deel uit van het project  
‘De gedroomde vriend’, waartoe ook behoren:
Fototentoonstelling De Gedroomde Vriend in het 
Chabot Museum van 16 maart t/m 2 juni 2024 met 
tegelijkertijd de verkooptentoonstelling in Galerie 
Weisbard
De uitgave van het fotoboek The Imaginary Friend, 
met fotografie in polaroids door Pieter van  
Oudheusden, uitgeverij De Hef publishers

De reeks Essay Roterodamum is een initiatief van en mogelijk 
gemaakt door Stichting Historische Publicaties Roterodamum, 
en tot stand gekomen onder redactie van Matthijs Dicke,  
Arij de Boode en Nelleke Noordervliet.
Alle leden van Roterodamum ontvangen het essay als bijlage 
bij deze Kroniek.

  Foto Pieter  

van Oudheusden 

  Wie was  

zij? Had hij een 

niet erkende 

dochter? Foto  

Hans de Jong

E S S A Y  R O T E R O D A M U M  N O  7

DE GEDROOMDE VRIEND
E E N  P E R S O O N L I J K E  H E R I N N E R I N G
DOOR MATTHIJS DICKE
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ROTERODAMUM CAFÉS & 
ANDERE EVENEMENTEN 
IN 2024
Kijk voor de tijden en (definitieve) 
sprekers op roterodamum.nl of in de 
digitale Nieuwsbrief. Voor alle lezin-
gen geldt dat men zich moet aanmel-
den via de website.

DO 14 MAART   
Voormalig stadarchivaris Coen  
Schimmelpenninck van der Oije  
vertelt tijdens dit Roterodamum 
Cafe over zijn familieleden Alexander 
Schimmelpenninck van der Oije en 
Otto van Limburg Stirum, die met 3 
Rotterdamse gijzelaars op 15 augus-
tus 1942 op last van de Duitse bezet-
ter als represaillemaatregel werden 
gefusilleerd op het landgoed De Gorp 
en Rovert bij Goirle in Noord-Brabant.	
Locatie: Stadsarchief Rotterdam, aan-
vang 16.00 uur

De palen van de executie

DO 18 APRIL  

‘Het Rotterdams Trekpaard van  
Héman’ lezing naar aanleiding van 
het boek over dit beeld, dat in het 
Nassauhavenpark een nieuwe plek 
kreeg, door Hans Rombouts in het 
theater van boekhandel Donner, 
aanvang 16.00 uur

AGENDAOPHEF IN DE STAD
Het Roterodamumbestuur heeft Paul van de Laar 
(hoogleraar Rotterdamse geschiedenis) gevraagd 
om bij de publicatie De Keien enige nuanceringen 
te plaatsen, vanwege de bewering dat K.P. van 
der Mandele een coöperatieve rol zou hebben 
gespeeld met de bezetter.  

DOOR PAUL VAN DE LAAR

Merel Leemans boek De Keien. Rotterdamse studenten tussen  
handel en verzet 1940-1945 heeft in Rotterdam veel losgemaakt. 
Het AD/RD van 3 november 2023 had het over “schokkende ont-
dekkingen over ‘KP’ van der Mandele”. K.P heeft de aandacht voor 
de acht “Keien” in ieder geval publicitair ruimschoots overtroffen. 
Tot de zomer van 2021 maakte ik deel uit van de begeleidings-
commissie, die volgens Leeman haar van “nuttig commentaar” 
voorzag. Dat wil niet zeggen dat zij zich daarvan veel heeft aange-
trokken. Ikzelf had bedenkingen over passages over Van der  
Mandele, omdat ik vond dat je op basis van een beperkt onder-
zoek terughoudend moet zijn in je oordelen. En mijn bezwaar 
staat nog altijd overeind nu ik de gepubliceerde versie heb beke-
ken. In haar slotwoord schrijft ze: “Nog afgezien van de vraag of 
en hoe Van der Mandele berecht had moeten worden, is de conse-
quente manier waarop de zwarte bladzijden uit zijn biografie zijn 
gescheurd verbazingwekkend.” Zij doelt op Teychiné Stakenburgs 
Beeld en Kunstenaar, dat zeker niet als een wetenschappelijk 
verantwoorde biografie kan worden aangemerkt. Leeman werpt 
vragen op die zeker beantwoord moeten worden. Daar is vanuit 
wetenschappelijk oogpunt niets mis mee. Integendeel, zij wil 
“het volledige verhaal”, en dat wil ik ook. Maar dat vereist wel 
een andere opzet van het onderzoek, methode en analyse van 
het bronnenmateriaal. Zij belooft: “Dit boek laat zien dat hij een 
drijvende kracht was achter de reorganisatie van het Nederlandse 
bedrijfsleven naar Duits model.” Dat maakt ze niet waar. En die 
vraag kon ze ook niet beantwoorden in het kader van deze studie. 
Leeman wil K.P. graag van zijn sokkel halen. Maar mij overtuigt 
ze nog lang niet. Matthijs Dicke is bezig met een proefschrift over 
Van der Mandele. Dus ik stel voor dat we hierop wachten alvorens 
we een eindoordeel vellen. 

  K.P. van der 

Mandele. Collec- 

tie Stadsarchief 

Rotterdam
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EN VERDER DIT NAJAAR
Donderdag 14 november lezing in 
Stadsarchief, aanvang 16.00 uur,  
de Commodore-lezing op het  
SS Rotterdam en de uitreiking van 
het Rotterdams Jaarboekje. 

AGENDA

ZA 14 EN ZO 15 SEPT
Open Monumentendagen
Zaterdag 14 september: Algemene 
ledenvergadering Roterodamum 
(locatie wordt nader bepaald) met 
aansluitend de onthulling van de 
Bijenkorfsteen op de Coolsingel. 

DO 17 OKT 

Boekpresentatie van Pater Victor, 
verzetsman door Hans Kanters i.s.m. 
Ad Donkers uitgeverij in het theater 
van boekhandel Donner. Aanvang 
16.00 uur

VRIJ 17 MEI 

Opbouwdag in de Citrusveiling (Rijks-
monument van architect Maaskant), 
Marconistraat 25, met onder andere 
Michelle Provoost  over het gebouw 
en architect Maaskant en Annette 
Matthiessen van de gemeente Rotter-
dam over de nieuwe plannen voor het 
Merwede Vierhavengebied.

DI 18 JUNI  

Uitreiking mr. J. Dutilhprijs 
Op dinsdag 18 juni wordt de twee-
jaarlijkse prijs voor het beste boek 
over Rotterdam uitgereikt. In de 
Burgerzaal van het stadhuis zal bur-
gemeester Aboutaleb de prijs over-
handigen. De prijs bestaat uit een 
bronzen beeldje van de hand van Joep 
van Lieshout en een geldbedrag dat 
beschikbaar wordt gesteld door de  
J.E. Jurriaanse Stichting. De longlist, 
die u kunt vinden op de achterkant 
van deze Kroniek, bestaat dit keer uit 
17 boeken. 
Voor genodigden en leden na aanmel-
den via de website.

De Citrusveiling. Foto Marlies Lageweg

LIDMAATSCHAP 2024
Als lid van Roterodamum ont-
vangt u het magazine de Kroniek, 
de nieuwsbrieven, het Rotter-
dams Jaarboekje en het Essay 
Roterodamum en hebt u toegang 
tot alle activiteiten die Rotero-
damum organiseert. 
Het lidmaatschap kost 40 euro; 
gezinsleden woonachtig op het-
zelfde adres betalen 15 euro. 
In maart ontvangt u per mail of 
brief de factuur voor het lidmaat-
schap voor 2024. Als u een auto-
matische incasso hebt afgegeven, 
zal het bedrag in maart worden 
geïncasseerd. 

Heeft u geen automatische in-
casso afgegeven, dan verzoeken 
wij u vriendelijk het bedrag over 
te maken op het bankrekening-
nummer dat vermeld staat op de 
factuur. Omdat sinds vorig jaar 
de acceptgiro’s zijn afgeschaft 
kunt u betalen via internetban-
kieren, via mobielbankieren, via 
een overschrijvingsformulier of 
door de QR-code te scannen die 
vermeld staat op de factuur. Als u 
de QR-code scant met de bankapp 
op uw telefoon worden het bank-
rekeningnummer en het bedrag 
automatisch ingevuld en kunt u 
het bedrag vervolgens overma-
ken. 
Mocht u alsnog een automa-
tisch incasso willen afgeven, dan 
kunt u dat kenbaar maken door 
een mail te sturen naar rotero-
damum@roterodamum.nl
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•	Reuchlins reis : de Holland Amerika lijn en de land- 
verhuizers door Cathelijne Boland

•	Passage Rotterdam 1879 -1940  door Herman Romer 
•	Leen Sanders, de bokser die levens redde in Auschwitz  

door Erik Brouwer
•	Lourdes aan de Maas door Michel van Egmond en  

Martijn Krabbendam
•	De Keien : Rotterdamse studenten tussen handel en  

verzet 1940-1945 door Merel Leeman
•	De Roos & Overeijnder : een Rotterdams architecten-

bureau : bouwen voor de havenbaronnen en arbeiders 
door Han Timmer

•	Rotterdam Stripstad door Sander Grip en Theo Seesing
•	Buitenplaatsen bij de Rotte door Robert J. Ligthelm
•	Van Rotta tot Roffa door Jan-Paul Schutten en  

Floor Rieder

LONGLIST MR. J. DUTILHPRIJS  (IN WILLEKEURIGE VOLGORDE)

•	METRO 010 door Ellen Schindler en Abdelkader Benali
•	Door de mazen van het net door Johan Joor
•	Rotterdam en de passagiersvaart op de Indië-route  

door Bram Oosterwijk
•	De liquidatie van Jonas en Micky Schram : verzet,  

verraad, liquidaties, doofpot  door Albert Oosthoek
•	De vuurvogel generatie : kunstenaars in een verwoeste 

stad door Sandra Smets
•	De echte Rotterdammer komt van buiten : Rotterdam 

migratiestad 1600-2022 door Paul van de Laar en  
Peter Scholten

•	Rotterdam : een ode aan inefficiëntie door Arjen  
van Veelen

•	Picture this : Rotterdam street art photography and  
the people behind its lens door Jaap van der Doelen


